30 juni 2013

oti — Ketenen verbroken

1863-2013 van slavernij naar bevrijding

Een gezamenlijke viering van Lukaskerk, Haagse Dominicus, Ekklesia Den Haag

Er is een algemeen gevoelen dat slavernij van de prehistorie is. Mensen ‘hebben er
niets mee’. Dat hangt samen met het publieke bewustzijn zoals dat in Nederland
werd gevormd. We zijn helden, of we zijn slachtoffers. We lijken niet fatsoenlijk te
kunnen spreken over de politionele acties en b.v Srebrenica. Het publieke debat
heeft de verantwoordelijkheid op dat niveau nooit overgenomen. Zijn we daders,
zijn we verantwoordelijk, kijken we weg of ligt het anders? We staan aan de
verkeerde kant van de geschiedenis.

1 juli wordt in Amsterdam in de kerk van de Evangelische Broederschap de
afschaffing van de slavernij herdacht. Wij doen dat op zondag 30 juni in een
gezamenlijke viering van Haagse Dominicus, Ekklesia Den Haag en Lukaskerk.

Plaats: Lukaskerk, Om en Bij 2, Den Haag
Tijd: 10.00 u inzingen
10.30 u viering

Voorgangers: Henk Baars, ds. Trinette Verhoeven en Einar Sies.
Zang: Zanggroep Lukas-Ekklesia o.l.v. Fokke de Vries
Begeleiding:  Taco Querens

www.haagsedominicus.nl www.lukaskerk-denhaag nl www.ekklesiadenhaag nl



